
 
 

     
 

 
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  

 

 

Cluster  NIEUWS extra   

Januari 2024 
 

Nieuw pastoraal team Federatie Tabor 

 
In de afgelopen weken heeft er overleg plaatsgevonden 
tussen Vicaris-generaal Quaedvlieg van het Bisdom 
Roermond en de priesters van het Dekenaat Thorn, om 
samen na te denken over de indeling van de parochies in de 
drie federaties in ons dekenaat. Hierin is ook de pastorale 
bezetting van de federatie Tabor meegenomen. 
 
Resultaat van dit overleg is dat aan Pastoor Lipsch en 
Kapelaan Rajan is gevraagd om, naast hun benoeming in de 
federatie Kana, ook een benoeming als pastoor en kapelaan 
te aanvaarden voor de federatie Tabor. Na uitvoerig 
overleg, ook met het kerkbestuur van de federatie Tabor, is 
besloten positief te reageren op dit verzoek. Concreet 
betekent dit dat Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan vanaf 1 
februari a.s. ook werkzaam zullen zijn in de federatie Tabor.  
 
Daarnaast zal het pastoraal team na de zomervakantie van 
dit jaar worden uitgebreid met een transeunt diaken. Een 
transeunt diaken is een priester-in-opleiding die, 
voorafgaand aan zijn priesterwijding,  de diakenwijding 
reeds heeft ontvangen. Daarom zal deze nieuwe diaken wel 
kunnen dopen, de catechese verzorgen, huisbezoeken 
kunnen doen en preken bij eucharistievieringen maar zelf 
nog geen eucharistieviering kunnen opdragen. De 
verwachting is dat deze nieuwe diaken begin 2025 priester 
zal worden gewijd en kapelaan zal worden. 
 
Aangezien er op dit moment in ons Bisdom geen bisschop 
is, is het kerkrechtelijk niet mogelijk om een pastoor te 
benoemen. Daarom zal pastoor Lipsch vanaf 1 februari het 
administratorschap overnemen van deken Miltenburg fso 
en op een later moment officieel tot pastoor worden 
benoemd. Kapelaan Rajan zal, naast zijn benoeming in de 
federatie Kana, wel vanaf 1 februari direct tot kapelaan 
worden benoemd. 
 
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, 6086 BL Neer 
Email: pastoor@federatiekana.nl  
Tel: 0475-510105 – 06-54761208  

 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen 
Email:  kapelaan@federatiekana.nl 
Tel: 0475-480284 – 06-47755001  
 
De mobiele nummers mogen alleen in dringende 
gevallen gebruikt worden. 
 

Even voorstellen.... 
 
Onlangs heeft u kunnen horen dat er in onze federatie per 
1 februari wat wijzigingen zullen plaatsvinden. Er zal een 
nieuw pastoraal team aantreden dat ook werkzaam zal 
zijn in onze federatie Tabor. Ondertussen zijn kapelaan 
Rajan en ikzelf drie jaar werkzaam als kapelaan en pastoor 
in de federatie Kana en dat mogen wij in de toekomst ook 
gaan doen in federatie Tabor. Een goed moment om mijzelf 
aan u voor te stellen. 
 
Eerst de wat meer droge gegevens: mijn naam is Patrick 
Lipsch en ik ben 47 jaar geleden geboren in Heerlen en daar 
ook verder opgegroeid. Na de basisschool ben ik naar de 
middelbare school gegaan en heb daar de HAVO en het 
VWO gedaan. Hoewel ik al vanaf mijn Eerste Communie 
misdienaar ben geweest, was het idee om priester te 
worden voor mij geen keuze die ik toen serieus nam. Na het 
VWO ben ik in Maastricht een HBO-opleiding gaan volgen 
die mensen opleidt tot ‘informatie-manager’: dan moet u 
denken aan het beheren en inrichten van allerlei processen 
in bedrijven. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen in 
het Atrium-ziekenhuis in Heerlen en daarna ben ik daar (in 
1999) aan het werk gegaan. Hier heb ik me bezig gehouden 
met de kwaliteitszorg voor een aantal afdelingen in het 
ziekenhuis. 
 
En nu wat meer over mijn achtergrond en waarom ik 
tegenwoordig mag doen wat ik doe: in 2000 waren er 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wereldjongerendagen in Rome, daar ben ik met een groep 
jongeren naar toe gegaan. Voor mij was het een heel 
bijzondere ervaring om daar met veel jongeren vanuit de 
hele wereld samen ons geloof te vieren en de paus te 
ontmoeten. Daar kwam ook voor het eerst het idee boven 
of het iets voor mij zou zijn om priester te worden, dat God 
dat van mij vroeg in mijn leven. Nadat ik weer terugkwam 
in Nederland ben ik weer verder gegaan met mijn werk en 
heb ik dat idee weer naast me neergelegd. Maar toch…..dat 
idee heeft me van toen af aan eigenlijk nooit meer 
losgelaten. 
 
Steeds vaker ging ik in mijn leven twijfelen wat ik moest 
doen: mijn werk in het ziekenhuis blijven doen (wat ik leuk 
vond en met veel plezier deed) of toch ‘ja’ zeggen tegen God. 
Hierover sprak ik ook veel met een bevriende kapelaan, 
want priester worden is toch een stap die je niet zomaar 1-
2-3 zet in je leven… Toen ik er een jaar lang echt diep over 
nagedacht had en ook veel over gebeden, heb ik besloten 
om diep adem te halen en de stap te zetten om mijn baan 
in het ziekenhuis op te zeggen en te beginnen aan de 
priester-opleiding op Rolduc. Met in mijn achterhoofd het 
idee: als het me niet bevalt, stop ik gewoon en ga ik weer 
terug aan het werk in het ziekenhuis. 
 
 

Maar… zodra ik dat besluit genomen had, voelde ik toch 
iets van vrede en geluk dat ik deze stap heb durven zetten. 
Dat is natuurlijk een goed teken en daarom begon ik ook vol 
goede moed aan de opleiding. Het goede gevoel werd steeds 
sterker tijdens het eerste jaar van de opleiding, steeds meer 
kreeg ik de overtuiging: ja, dit is de plek waar God mij 
hebben wil en het werk als priester zal mij helemaal 
gelukkig maken. 
 
Zo heb ik de priesteropleiding mogen afronden en ben ik in 
mei 2010 priester gewijd in de kathedraal van Roermond en 
vervolgens als kapelaan gaan werken in een aantal 
parochies in Stein en vervolgens in Maastricht. Vanaf 1 juni 
2017 ben ik als kapelaan benoemd in de parochies van 
federatie Kana en vanaf 1 november 2021 ben ik daar als 
pastoor verder gegaan samen met kapelaan Rajan. En zoals 
gezegd vanaf 1 februari zal ons werkgebied ook worden 
uitgebreid met de parochies van de federatie Tabor.  
 

Er breekt een tijd aan om samen verder te gaan met de vele 
goede dingen die in deze parochies gebeuren en samen 
verder te werken aan onze gezamenlijke toekomst.  Want 
alleen samen kunnen we verder werken aan een goede 
toekomst voor onze parochies; dat wij steeds meer een 
gemeenschap mogen zijn en steeds meer een 
gemeenschap mogen vormen naar Gods hart, een 
gemeenschap waarin eenieder zich thuis mag voelen.  
 
Patrick Lipsch, pastoor 

Kapelaan Rajan Arulraj 
 
Ik ben kapelaan Rajan, 39 jaar en werkzaam in federatie 
Kana. In de afgelopen maanden heb ik meerdere malen 
uitvaarten mogen verzorgen binnen federatie Tabor. 
Vanaf  1 februari zal ik als kapelaan ook voor federatie 
Tabor gaan werken. Momenteel ben ik in India. Ik zal 
mijzelf in de volgende nieuwsbrief nader introduceren bij 
federatie Tabor. 

Hoorzittingen Kelpen-Oler en Baexem 
 
Zoals eerder is gecommuniceerd is het kerkbestuur op 
zoek naar mogelijkheden tot herbestemming van de 
kerken van Kelpen-Oler en Baexem. Inmiddels zijn er 
serieuze mogelijkheden. In het proces van herbestemming 
hoort allereerst de officiële onttrekking van de 
kerkgebouwen aan de eredienst. 
 
Voor deze onttrekking moet het kerkbestuur als eerste een 
hoorzitting voor de parochianen houden. Tijdens die 
hoorzitting worden de parochianen op de hoogte gesteld 
van de concrete plannen voor de sluiting van de kerk, de 
waarborging van de pastorale zorg en de herbestemming. 
De hoorzitting wordt vanuit het bisdom bijgewoond door 
vicaris generaal H. Quaedvlieg. Parochianen kunnen zich  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tijdens deze bijeenkomst uitspreken, wanneer zij menen 
dat hun rechten door de sluiting van de kerk geschaad 
worden. Van deze hoorzitting wordt een verslag 
opgemaakt.  
 
Daarna dient het kerkbestuur per brief een formeel verzoek 
in bij de bisschop om de kerk met ingang van een bepaalde 
datum aan de eredienst te onttrekken, met vermelding van 
de argumenten daarvoor. Dit zijn de hieronder genoemde 
ernstige redenen. Het verslag van de hoorzitting moet 
worden bijgevoegd. Tevens moet worden vermeld hoe 
voortaan in de pastorale zorg wordt voorzien voor de 
parochianen die in dit kerkgebouw de H. Mis bijwonen. 
Hoewel we momenteel geen bisschop hebben kunnen 
hoorzittingen al wel plaatsvinden om het proces te laten 
doorgaan. 
 
Vertaald naar concrete omstandigheden zijn als ernstige 
reden de volgende voorbeelden te geven:  
• Een kerk is in het groter verband van de federatie niet 
langer nodig voor de pastorale zorg voor de gelovigen;  
• Het onderhoud van verschillende kerken kan voor een 
federatie een ondraaglijke last zijn;  
 

Agenda 
 
  

• Het openhouden van een kerk zadelt de parochie op met 
een grote schuld, terwijl de middelen voor andere noden 
van de parochie dan ontbreken.  
• Voorts kan het zo zijn dat het aantal gelovigen aanzienlijk 
verminderd is c.q. nog maar heel beperkt is;  
• Het openhouden van een kerk en met name het 
onderhoud kan tot de onwenselijke situatie leiden dat er 
geen of onvoldoende middelen meer zijn om iets aan caritas 
en diaconie (de zorg voor de armen) te doen. 
 
Inmiddels zijn de data voor de hoorzittingen vastgesteld:  
24-2-2024 om 14.00 uur hoorzitting in de kerk te Kelpen-Oler 
  2-3-2024 om 15.00 uur hoorzitting in de kerk te Baexem 
Er zullen huis-aan-huis in Kelpen-Oler en Baexem flyers 
verspreid worden om alle parochianen in de gelegenheid te 
stellen deel te nemen. 

Breng liefde waar geen liefde is 

en je zult liefde vinden! 
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